
 

Nieuwsbrief nr. 33 
Lente- en passietijd        7 april 2025 
 
Beste Erfgoedvrienden, 
We kijken de komende lente uit naar initiatieven in de Erfgoed sector. Heel Nederland 
viert in mei 80 jaar bevrijding. In Zierikzee en in diverse kernen van het eiland zijn 
activiteiten. Bewoners van Schouwen-Duiveland krijgen een magazine in de bus en in de 
Wereldregio en PZC worden regelmatig verhalen gepubliceerd en de agenda van alle 
activiteiten gepresenteerd. Het is bijna Pasen, passietijd, de tijd om stil te staan bij 
vrede. 

Op 7 mei is bij het Namenmonument bij de Nieuwe Kerk in Zierikzee de ‘Herdenking en 
Vrijheidsviering’. De intocht van de Engelse mariniers via de Zuidwellebrug wordt 
nagespeeld en er wordt gesproken door de burgemeester. Kinderen leggen bloemen en 
steentjes  voor de 218 slachtoffers en er wordt een vrijheidsboom geplant. Tot slot is er 
muziek. Na afloop is er voor de nabestaanden een nazit in FIZI. U bent woensdag 7 mei 
om 13.00 uur van harte welkom bij het Namenmonument.  
Voor meer informatie klik hier. 

Open Joodse Huizen en Huis van Verzet 
Op woensdag 30 april kunt u drie huizen bezoeken waar verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog worden verteld. Dit jaar doet Zierikzee voor het 
eerst mee aan het landelijke programma ‘Open Joodse Huizen en Huizen 
van Verzet’. Bewoners van drie huizen werken mee aan de openstelling 
van hun huis. Een verteller neemt u mee in het aangrijpende verhaal van 
het huis en de bewoners van toen. Het gaat om: 

Havenpark 5    Mien en de Manufacturen (de familie Labzowski) 
Open Joods Huis 

Havenplein 3   Willem en de Geheime Telefoonlijn (de Tien van Renesse) 
Open Huis van Verzet 

Sint Domusstraat 17 Suusje en haar Hartsvriendin (de familie van Dijk) 
Open Joods Huis 

De vertelling start per huis om 14.00 uur. U 
kunt zich melden bij het genoemde adres. 
Om 15.00 uur wordt er gewisseld en kunt u een 
tweede huis bezoeken. 
Aansluitend is om 16.00 uur een wandeling 
naar de Joodse Begraafplaats. 
Voor meer informatie klik hier.  

Wij horen graag of u komt via: 
struikelsteenwandeling@gmail.com 

Lees hier het artikel in de PZC, 

 
Struikelstenen voor de familie van Dijk voor Sint 
Domusstraat 17. 

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/woensdag-7-mei-2025-herdenking-bevrijding-zierikzee/
https://jck.nl/open-joodse-huizen/zierikzee
mailto:%20struikelsteenwandeling@gmail.com
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/primeur-in-zeeland-binnenkijken-in-voormalige-joodse-woningen-en-een-verzetshuis-in-zierikzee%7Ea6faa6eb/?cb=e9ead806-944c-4f28-b842-7fe82bcbf5bd&amp%3Bauth_rd=1&auth_rd=1


 

De Vespa scooter, een kleine geschiedenis  
Bij de Erfgoedvrienden komen soms vragen 
van mensen die op zoek zijn naar informatie. 
Zo vroeg de bevlogen Chris van den Boom uit 
Goirle of de Erfgoedvrienden hem zouden 
kunnen helpen met informatie over de Vespa 
Club uit Zierikzee. Wat is een Vespa?  

In 1946 werd het bedrijf Piaggio in Italië 
beroemd met de productie van scooters die de 
naam Vespa - Wesp kregen. Oorspronkelijk 
was Piaggio een bouwer van 
oorlogsvliegtuigen. Na de Tweede Wereldoorlog mocht Piaggio geen vliegtuigen 
meer bouwen. Italië had gecollaboreerd met de Duitsers. Daarop besloot de 
Piaggio directie hun productielijn om te vormen tot een scooterfabriek en met 
succes! Klik hier voor actrice Audrey Hepburn op de Vespa in de film Roman 
Holiday uit 1953, een hilarische scène. De Vespa werd een enorm populair 
vervoermiddel, ook in de Lage Landen en  in Zierikzee. De dealer moest voor de 
verkoop van de scooters verplicht een Vespa Club oprichten. 

Chris van den Boom heeft de Vespa als hobby en verzamelt alles wat daarbij komt 
kijken. Hij rijdt er zelf op.  zijn Vespa’s zijn uit 1953,1955 en 1967. Inmiddels werkt 
Chris aan zijn derde boek over de 53 Vespa Clubs die er ooit in Nederland waren. 
Hij schrijft daarin stukjes over de verschillende clubs en combineert dat met 
reisverhalen van mensen op hun Vespa. Chris digitaliseert foto’s, films en dia’s 
om die voor de toekomst te bewaren. Zijn grootste droom is overigens een mini 
Vespa museum te openen. We wensen hem uiteraard veel succes met dit mooie 
project.  

Kennis van de Vespa was er niet 
bij de Erfgoedvrienden, maar we 
beloofden Chris op zoek te gaan. 
Het Zeeuws Archief heeft bijna 
geen informatie, in de 
krantenbank van de 
Zierikzeesche Nieuwsbode staan 
wat berichtjes en advertenties, 
maar de sleutel lag in handen van 
enkele inwoners van Zierikzee. Zo 
ontstond een beeld van de Vespa 
club in Zierikzee.  

 
De eerste Vespa 98 uit 1946 

 
Garage Anker op het Havenplein, Vespa dealer. 
Afbeelding Zeeuws Archief. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1946
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collaboratie
https://www.youtube.com/watch?v=Txo7AiiHid0


 

Oud rijwielhandelaar Jan de Jonge wist 
direct dat de garage van de firma Anker 
aan het Havenplein in Zierikzee Vespa 
leverancier was. De Vespa Club 
Zierikzee werd opgericht op 30 juni 
1958 en heeft bestaan tot omstreeks 
1970. De club had 20 à 30 leden. Chris 
komt met namen van bestuursleden 
van de Vespa club, dat is een mooi 
aanknopingspunt. In het bestuur van de 
Vespa Club Zierikzee zaten J. van de 
Ploeg als voorzitter, W. Gudde als 
penningmeester en P. Kaashoek was de 
secretaris. Bij een oude advertentie met de naam H. Schaap gaan er bellen 
rinkelen. De dochter van garage Anker is Conny Schaap - Anker, 93 jaar. Ook 
Koos, de broer van bestuurslid Gudde, wordt gevonden. Zij komen met verhalen 
en foto’s. Koos weet te vertellen dat de pastoor van de Katholieke Kerk een Vespa 
had en de vliegende evangelist werd genoemd. 

Connie haar twee zussen Ada en Truus hadden allebei een Vespa, zij gaan veel op 
reis met de Vespa Club en ontvangen uit verschillende landen Vespa fanaten. Er 
is regelmatig uitwisseling met Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland. Als 
uitvalsbasis hadden ze Hotel-Restaurant Concordia op het Havenplein. Vandaar 

werden vaak ritjes gestart en ook beëindigd. Zo 
organiseerde de club bijvoorbeeld de jaarlijkse 
Oriënteringsrit, een Internationaal 
Midzomerweekend waar meer dan 100 Vespisti 
aan deelnemen vanuit heel Europa. Connie 
haar zwager heeft nog foto’s beschikbaar 
gesteld en dan gaat het verhaal leven. Zij had 
geen interesse in de Vespa, zij wordt later de 
eerste vrouwelijke rijexaminator van 
Schouwen-Duiveland en Zeeland. Dankzij 
Chris, Connie en Koos is de Vespa club in 
Zierikzee in beeld gebracht, de foto’s spreken 

voor zich, het ademt nostalgie met deze klassieker van bijna 80 jaar 
oud. 

Bij toeval zag Erfgoedvriend Ineke Hogerheide het bordje van een 
nieuwe scooterservice van de Vespa in Zierikzee gevestigd aan 
Industrieweg 4b-1. Het bedrijf gaat volgend jaar tochten 
organiseren laat eigenaar Levi Schuurbiers weten. De cirkel is rond, 
de Vespa toert weer in Zierikzee.  

 
De pastoor van de Katholieke Kerk op zijn 
Vespa langs de Grachtweg in overstroomd 
Zierikzee,1953. Kroniek van het Land van de 
Zeemeermin 1992. 

 
Ada en Truus Schaap op de Vespa. 
Privécollectie Connie Schaap 



 

Paastijd met Bach 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in 
het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. 
Pasen valt dit jaar op 20- en 21 april. Christenen 
vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan op de 
zondag na zijn kruisiging. Muziek is troostrijk in 
deze periode, vooral de Matthäus Passion van 
Bach laat een diepe indruk achter. Op zaterdag 
19 april brengt het koor Cantare met solisten 
onder leiding van Willie den Hollander enkele 

delen en het slotkoor uit de Matthäus Passion ten gehore. Muziekwetenschapper 
en theoloog Mar van de Veer geeft een toelichting over de achtergronden van de 
teksten en de muziek. Aanvang 16.00 uur in de Nicolaas in Brouwershaven. De 
kerk is open om 15.30 uur. Kaarten à 15 euro zijn ter plaatse verkrijgbaar (geen 
pin). 

Donaties  
Penningmeester Corné Mol stuurt binnenkort een betalingsbericht voor uw reder- 
of poorterschap. In geval van automatische betaling wordt die in deze maand 
afgeschreven.  

Hartelijk dank voor uw gift en uw vertrouwen. Omdat de Stichting een ANBI is 
kunt u uw gift aftrekken van de belasting.  

De passiebloem staat symbool voor lijden, opoffering, vriendschap en vrede. 

   
Met vriendelijke lentegroet,  
Luitzen Bijlsma Jozé van de Sande Peter Bracke Corné Mol en 
Baukje Bijlsma 


