
 

Nieuwsbrief nr. 32                 23 februari 2025 
Op weg naar de Bevrijding    

 
Beste Erfgoedvrienden  
 

De nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten, de redactie was op 
familiebezoek Down Under. De overgang naar de nieuwe 
penningmeester Corné Mol duurde even met regelingen voor 
bankzaken en Kamer van Koophandel. We zijn weer in de 
lucht. Er is veel voorwerk gedaan voor 80 jaar Bevrijding op 7 
mei. Met een werkgroep zijn de Erfgoedvrienden aan de slag. 
Het herdenken van de slachtoffers van WO II en het 
vieren van de bevrijding is in de wereld van nu van groot 
belang. Kennis van hoe het uit de hand kan lopen kan 
ons helpen vrijheid en democratische waarden te 
koesteren. Het betrekken van nabestaanden, nieuwe 
bewoners, jonge mensen en belangstellenden is dan ook 
ons doel.  

De Goudsbloem symbool van Bevrijding 
Als voorbereiding van de viering van 80 jaar bevrijding krijgen twee 
basisscholen een pakketje bezorgd waarbij de Goudsbloem een rol speelt. De Oranje 
Goudsbloem staat symbool voor alle burgerslachtoffers die in een oorlog vallen, 
wereldwijd. De bloem staat voor hoop, heling en optimisme. In de klas kunnen de 
kinderen in een kringgesprek laten horen en zien wat Vrede en Vrijheid voor hen 
betekent. 
De Willibrordusschool en ’t Kofschip doen ook mee aan de intocht op 7 mei. Zij krijgen 
vlaggetjes om mee te zwaaien tijdens de intocht van de Engelse mariniers in Zierikzee. 

Marigold (Goudsbloem) Memorial is een initiatief dat aandacht vraagt voor 
burgerslachtoffers en hun nabestaanden. Het helpt families en vrienden het verlies van 
de naasten een plaats te geven. Het is een tastbaar en zichtbaar teken. De Goudsbloem 
staat voor rouw, maar ook voor heling van de wonden en trauma’s waarmee de 
burgerbevolking in oorlogstijd te maken heeft. 

 Op de afbeelding  staat het speldje van Marigold 
Memorial. Inmiddels wordt de goudsbloem als 

symbool van bevrijding in Duitsland en 
Frankrijk gebruikt en is het 10 jaar geleden in 

Nederland geïntroduceerd. We nemen de 
symboliek van de goudsbloem mee in 

Zierikzee als onderdeel van 80 jaar Bevrijding. 
Lees meer over de geneeskrachtige 

eigenschappen van de goudsbloem. 

  

https://pluukz.nl/blogs/pluknieuws/de-geschiedenis-en-geneeskrachtige-eigenschappen-van-de-goudsbloem


 

80 jaar Bevrijding Schouwen-Duiveland! 
Als onderdeel van een groter geheel van activiteiten rond het thema 80 jaar bevrijding, 
onder aanvoering van Ria Geluk, verzorgen de Erfgoedvrienden met hulp van een 
vrijwilligersteam een programma op 7 mei. Dit is de dag waarop Zierikzee en Schouwen-
Duiveland werd bevrijd door Engelse mariniers. Zij waren geland bij Borrendamme en 
trokken achter een witte vlag over de Zuidwellebrug de stad binnen. 

Centraal staat het Namenmonument van de slachtoffers van WO II bevestigd aan de 
Nieuwe Kerk in Zierikzee. Vanaf 13.00 uur start het evenement. Onderdelen zijn: een 
intocht van vrijwilligers in Engelse uniformen van WO II, de witte vlag, mariniers,  
bijzondere gasten, burgemeester, muziek, leerlingen Pieter Zeeman Lyceum, enkele 
basisscholen, het planten van de ’80 jaar Bevrijdingsboom’ en meer. Op de website 
houden we de laatste stand van zaken bij. Klik hier voor het programma “Herdenking en 
Bevrijdingsviering” op woensdag 7 mei. 

Educatie Pieter Zeeman Lyceum 
Op 7 mei is er een ochtendprogramma voor groepen 3 van het Pieter Zeeman Lyceum. 
De leerlingen krijgen een speciaal programma waarbij ze  een zogenaamd Joods Huis 
bezoeken en een Huis van Verzet.  
In het Joods Huis hebben Joodse mensen gewoond die in 1942 zijn weggevoerd en 
vermoord. Voor het huis ligt een struikelsteen en soms meer dan één. Een struikelsteen 
is een koperen herdenkingssteen met de naam van de toenmalige bewoner(s). Hier 
wordt aan de leerlingen het verhaal verteld van wat er is gebeurd. In 1942 zijn 24 Joodse 
mensen afgevoerd uit Zierikzee en slechts twee hebben het overleefd. 
In het Huis van Verzet hebben verzetsmensen gewoond 
en waren soms faciliteiten ondergebracht. Hier wordt het 
verhaal verteld van het verzet op Schouwen-Duiveland, 
de geheime telefoonlijn en de Tien van Renesse. 

Naast de speciale les in de twee huizen lopen de 
kinderen een route door de stad langs struikelstenen en 
andere plekken van herinnering aan WO II begeleid door 
vertellers. 

Korte Berichten en Agendatips 
 De intocht van de Engelse mariniers van het 47 Royal Marine Commando wordt 
nagespeeld op woensdag 7 mei. We zoeken nog enkele jonge mannen om als Engelse 
marinier mee te doen met de intocht. Heb je zin of weet je iemand  stuur een bericht. 

 Op 7 mei is in de avond Het Bevrijdingsconcert in de Nieuwe Kerk. Hoe u zich kunt 
opgeven wordt later kenbaar gemaakt.  

 Op Het Namenmonument van de slachtoffers van WO II, bevestigd aan de Nieuwe 
Kerk, worden binnenkort de QR-stickers aangebracht voor de ontsluiting van de verhalen 
van 8 geselecteerde namen. Lees hier alvast de belevingsverhalen. 

 Voorafgaand aan de Herdenking op 7 mei wordt drie keer Open Joodse Huizen en 
Huizen van Verzet georganiseerd. De Erfgoedvrienden helpen mee dit voor elkaar te 
krijgen. U kunt het verhaal horen van het lot van de Joodse familie op twee adressen en 

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/woensdag-7-mei-2025-herdenking-bevrijding-zierikzee/
mailto:info@vriendenerfgoedzierikzee.nl
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/namenmonument-slachtoffers-tweede-wereldoorlog/


 

het verhaal van het verzet, de geheime telefoonlijn en de Tien van Renesse. De data zijn 
zondag 27 april, woensdag 30 april en zaterdag 3 mei, van 14.00 tot 16.00 uur. Zet het 
alvast in uw agenda. Er komt nog informatie over hoe u zich kunt aanmelden. 

 Ook voorafgaand aan de Herdenking op 7 mei wordt op maandag 28 april en op 
vrijdag 2 mei een wandeling georganiseerd door de stad langs struikelstenen en het 
Joods Monument naar de Joodse Begraafplaats. U krijgt het verhaal te horen van de 
geschiedenis van de Joodse gemeenschap en kunt kennismaken met een weggestopt 
stukje erfgoed in Zierikzee: de Joodse Begraafplaats. Zet het alvast in uw agenda. Er 
komt nog informatie over hoe u zich kunt aanmelden.   

 In het Stadhuismuseum is tot en met 13 april 2025 de tentoonstelling Eeuwfeest 
1949 te zien, het eerste grote feest in Zierikzee en Schouwen-Duiveland na de bevrijding, 
het eigenlijke bevrijdingsfeest. Klik hier voor informatie. 

 De film ‘t Kraaiennest’ draait dit jaar opnieuw in de Dikke Toren. Op de verdieping 
worden de beelden vertoond op de oude gemetselde muur. Het verhaal gaat over de 
strijd tussen Vlaanderen en Holland en het Beleg van Zierikzee in 1304. In de 
indrukwekkende donkere ruimte, hoog in de Dikke Toren is het verhaal te zien en te 
horen, bovendien staan daarbij historische kostuums en accessoires opgesteld. Het 
geeft een bijzonder effect en je waant je in de middeleeuwen. De film is in 2023 tijdens 
de middeleeuwse toestanden opgenomen. Het is een ode aan Zierikzee en Schouwen-
Duiveland. De entree in de Dikke is gratis maar klimmen kost € 5 per persoon. De Dikke 
gaat officieel weer open op 18 april en dan staat dit bijzondere project van de 
Erfgoedvrienden weer klaar  met kostuums  en  rekwisieten.   

Met Vriendelijke lentegroet, Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Jozé van de 
Sande, Corné Mol en Baukje Bijlsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Poppy (klaproos) is het symbool van verzet en bevrijding in Engeland. Op 7mei 
verwachten we Engelse gasten bij de herdenking onder andere nabestaanden van de 
Engelse glider pilots neergekomen op Schouwen-Duiveland. 

https://www.stadhuismuseum.nl/eeuwfeest-1949/

